Er is water,

Kleuren lopen langzaam leeg.

Verwonde harten smelten langzaam
tot witte striemen,
littekens van opgeloste hunkering.

Witte schaduwen dragen met verve
gekleurde vogels naar de einder.

Wanneer het doek straks leeg is
wordt opnieuw begonnen.
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